
Voorzang 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

samenzang 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen; 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

samenzang 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Zending en zegen 

Vormsel 2026: in het weekend van 18 en 19 april 

Eerste Communie 2026: zaterdag 6 juni  

Zomerplanning 2025 
� Elke donderdag 11.30u—12u 

Orgelbespeling in de Sint Nicolaaskerk. 
Toegang is gratis 

 Donderdag 3 juli - 19u30 
Terrasjesavond in KOLAB, Apostelstraat 13: 
het gebouw van de parochie werd volledig  
vernieuwd, een mooie gelegenheid om eens 
te komen kijken bij een drankje 

� Donderdag 19 augustus - 14u 
Parochiale wandeling 

� Zaterdag 20 september 
Ontmoetingsdag in Oostakker. 
Meer info vind je in de folder. 

Terekenfeesten 2025 
� Zondag 24 augustus 

Eetfestijn: mosselen, paling, spaghetti 

� Woensdag 27 augustus - 14u30 
Optreden van Walter Cantens 

� Vrijdag 27 augustus - 14u 
Kaarting Whist 
Tornooi Rummikub 

� Zaterdag 30 augustus 18u - 20u 
Eetfestijn: mosselen, stoofvlees, 

 vol-au-vent, vegi-spaghetti 
met trekking van de tombola 

Welgekomen 

Lied  

Hoopvol op weg 
Om verder hoopvol op weg te gaan 
maken we het even stil, kijken we naar onszelf: 

Wie zijn we?  
Hoe hebben we gereageerd? 
Zijn er dingen die we beter  
niet hadden gezegd?  
Is er iets wat ik beter had gedaan? 

Durven we in stilte om vergeving vragen? 

een stil moment 

Bidden wij om Gods aanwezigheid  
in dit samenzijn en altijd weer. 
Bidden wij dat het licht ons verder leidt  
op onze weg van hoop. 
Bidden wij om inzicht  
zodat we elkaar met nieuwe ogen te zien. 
Bidden wij om de eerlijkheid en onbevangenheid 
van een kind. 
Bidden we om zachtheid en een open geest. 
Bidden we om vergeving en nieuwe hoop, want: 

Hoopvol  

verder op weg 

22 juni 2025 
Dankviering 

Sacramentsdag 



Vertel het aan de mensen  
met zorgen of verdriet 
dat God er is voor iedereen  
en dat hij hen graag ziet. (X2) 
 
Een moment met de kinderen   
 
Lied  

 
Evangelie  Lucas 9,11b-17  
 
Acclamatie  we zingen: 
Alleluia, alleluia, ... 
 

Woordje van hoop 
  
 
 

 
 

Voorbede  
Met een dankbaar hart richten wij ons tot God. 
En als we samen het gebed  
zingend beantwoorden spreken we daarmee  
ons geloof en vertrouwen uit in God die helpt  
om te leven voor elkaar. 
 

Hoop voor onderweg 
Mijn hoop voor de komende vakantietijd is 
dat je minstens één mens hebt  
bij wie je geborgen bent,  
en je ziet dat een klein zaadje  
tot iets moois kan uitgroeien. 
 
Mijn hoop is 
dat je minstens één mens gelukkig maakt  
door wat de Geest ons geeft:  
Liefde, Trouw, Goedheid, Geduld  
Vrede, Vreugde, Vriendelijkheid, Zachtheid. 
 
Mijn hoop is 
dat je minstens elke dag  
één fijn moment beleeft:  
een ontmoeting, een lach, iets goeds,  
iets moois, iets teder. 
En jij je thuis voelt in onze beweging. 
 
Mijn hoop is 
dat je elke dag voelt dat je niet alleen bent. 
 
Mijn hoop is 
dat we het af en toe eens stil kunnen maken 
bij het leven van Jezus,  
om te bidden of te mediteren. 
 
Mijn hoop is  
dat je elke avond zachtjes kan zeggen:  
het leven is goed, 
dank je wel, God,  
dat Jij met mij op weg blijft gaan.  
 
Mededelingen 
 
Slotlied 
 
Voorzang 



Communie  
 
 
 
 
 
 
 
Om in stilte mee te nemen  

Uit het leven gegrepen: Marijke Getteman is 
leerkracht r.-k. godsdienst  
op GBS De Klim in Schelle.  

 
Plots blijven er nog wat minuten over, 
de les is vroeger klaar dan verwacht. 

“Zin om nog even naar buiten te gaan?”  
vraag ik.  

Het stoepkrijt mag mee.  
De kinderen staan te popelen  

om de openluchtklas op te fleuren  
met regenbogen en bloemetjes. 

Maar nog voor ze daar goed  
en wel aan kunnen beginnen,  

blijft Milan stokstijf staan.  
“Stil!” fluistert hij. “Kijk!”  

Op de ronde tafel in het midden  
van de buitenklas zit een duif.  

In haar bek een takje.  
De rest van de klas houdt halt.  

Geen geloop, geen geroep.  
Alsof iemand een onzichtbare  
pauzeknop heeft ingedrukt.  
Minutenlang staan ze daar,  
met hun voeten in het zand,  

grote ogen vol verwondering.  
Ook de duif houdt halt. 

Alsof ze de kinderen op haar beurt  
even wil aankijken,  

hen meetrekken in haar stilte.  
Dan vliegt ze weg.  
Zonder aarzelen,  

recht naar de struik naast onze klas.  
Tussen het groen zit een tweede duif.  

Warm, stil, wachtend.  
En opnieuw:  

geen duwende kinderschouders,  
niemand die zich naar voren wringt.  

Het moment spreekt,  
en de kinderen luisteren.  
Ze geven het ruimte … 

 zoals alleen kinderen dat kunnen,  
als je hun verwondering niet verstoort.   

Omdat mannen en vrouwen 
in onze parochievrijwillig hoopvol op weg gaan  
en meewerken aan de uitbouw en de bloei  
van onze parochie, zingen we:  

Omdat velen een brug weten te slaan  
naar anderen, 
omdat verzoening en vergeving mogelijk is,  
zingen we: 
God, U bent liefde, bron van het leven. 
 
Omdat Jezus’ woord in onze eucharistie-  
en gebedsvieringen een wegwijzer is, zingen we: 
God, U bent liefde, bron van het leven. 
 
Omdat liefdevolle aandacht als een ster schijnt  
voor zieken en bejaarden, 
kansarmen en vluchtelingen, zingen we: 
God, U bent liefde, bron van het leven. 
 
Omdat jongeren op een rond punt in hun leven 
kunnen kiezen voor de richting  
van Jezus’ Blijde Boodschap, 
omdat zij die leren kennen door catechese  
en ontmoeting, zingen we: 
God, U bent liefde, bron van het leven. 
   
Omdat jong en oud elkaar meenemen op de weg  
van een bloeiend verenigingsleven, zingen we: 
God, U bent liefde, bron van het leven. 
 
Omdat zoveel van het goede  
vaak gebeurt in de stilte van de woestijn,  
zingen we: 
God, U bent liefde, bron van het leven. 
 
Omdat de zon schijnt wanneer kinderen  
en volwassenen gedoopt worden, 
wanneer mensen trouwen  
en hun liefde laten zegenen, 
wanneer gestorven mensen niet vergeten worden 
zoals we vandaag gedenken (…), 
zingen we: 
God, U bent liefde, bron van het leven. 
 
Omdat wij de duif zien als een teken van vrede 
maar ook uw geestkracht ervaren, God, 
danken wij U en zingen: 
God, U bent liefde, bron van het leven. 
 
 



Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader en Schepper, 
maar ik geloof dat die schepping niet af is. 
 
Ik geloof in Jezus, de Christus,  
die door de Vader is gezonden. 
 
Ik geloof in zijn Boodschap 
en dat ik mag meewerken  
om deze aarde meer bewoonbaar  
en menselijker te maken. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest  
die mensen wil samen brengen  
in een grote gemeenschap van liefde en goedheid. 
 
Ik geloof dat mensen leven in Gods liefde, 
ook als ze gestorven zijn. Amen. 
 
Offerande  
Wil je onze geloofsgemeenschap steunen?  
Zo kunnen we verder op weg. 
De misdienaars komen graag rond  
voor je bijdrage, maar het kan ook  
via je bankapp  
(geen payconiq).  
Het bedrag kan je zelf 
aanpassen. 
Dank je wel! 
 
 
 
 
Gebed bij brood van leven 
Vandaag is het ook Sacramentsdag:  
het wonderverhaal van de broden en de vissen  
gebeurt aan ons elke dag:  
Jezus die ons aanspreekt, die ons doet nadenken, 
die ons bemoedigt en troost. 
 
Dit is gezegend brood, 
want verbonden  
met zoveel mensen  
die vandaag ook vieren, 
delen we Jezus’ leven zelf. 
 

Wij zijn gezegende mensen, 
omdat wij dit gebroken brood delen, 
wetend dat er genoeg is voor iedereen. 
God voedt ons zo dat er over blijft, 
Hij geeft niet op, gaat door, 
omdat Hij van ons houdt. 
 

Wij zijn gezegende mensen, 
gezegend om in navolging van Jezus 
hen die honger hebben te voeden. 
Zoals Hij zei: “stuur die mensen niet weg  
maar geef ze te eten!” 
 

Onze Vader bidden we afwisselend 
   laten we hiervoor rechtstaan 
Onze Vader die in de hemel zijt 
Zo noemen wij U, onze Vader,  
want U zorgt voor ons. 
 

Uw naam wordt geheiligd. 
Wij willen helpen de wereld te maken 
zoals U hem graag ziet. 
 

Uw wil geschiedde op aarde 
zoals in de hemel. 
Uw wil is dat wij van elkaar houden, 
wij zullen dat proberen. 
 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 
Laat ons niet alleen krijgen, 
maar ook geven. 
 

En vergeef ons onze schuld. 
Vergeef ons dat wij dikwijls 
alleen aan onszelf denken. 
 

Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. 
Laat ons niet boos blijven op anderen,  
die ons iets kwaads doen. 
 

En leid ons niet in bekoring. 
Maar verlos ons van het kwade. 
Laat ons altijd het goede zoeken. 
en elkaar geen kwaad doen.  
Amen. 
 
Vredewens 
Lieve mensen, weten jullie hoe je het woordje 
VREDE schrijft? 
 
We beginnen met de V van  
“Vrolijk duurt het langst.” 
 
Daarna hebben we de R van  
“Raad eens hoeveel ik van je hou.” 
 
De derde letter is de E van  
“Engelengeduld.” 
 
De voorlaatste letter is de D van  
“Doe het zelf.” 
 
En de laatste letter is de E van   
"En ze leefden nog lang en gelukkig!” 
 
Zo is de vrede van de Heer altijd met ons. 
En met uw geest. 
Willen we deze vrede doorgeven? 
Dat kan met een gebaar, een handdruk  
of een hartje aan elkaar,…. 
 


